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Pianospel

Welkom en mededelingen
(gemeente gaat staan)
Lied 360

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geetft.

Verlos ons als de vijand woedt,

geef, Heer, de vrede ons voorgoed.
Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
0 Geest, van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.



Groet:

V. Vrede zij U die hier samen gekomen bent
om Hem die wij noemen Vader, Zoon en heilige geest.
Onze hulp is de naam van de Heer,

. schepper van Hemel en aarde,

. Die ons geschapen heeft naar zijn beeld,

.en ons zijn Geest heeft geschonken

. om open te bloeien, om te verwarmen,

.om wakker te maken,

. om in vuur en vlam te staan
als teken van trouw in deze wereld
aan Jezus Christus, zijn Zoon,
en aan allen die wij ontmoeten.

<>T<>PI>

A. Kom in ons midden, God,
V. en zegen ons met het licht van uw ogen.
A. Amen

(gemeente gaat zitten)

Inleiding op het thema

.....door de kracht van de Heilige Geest

Lezing: Romeinen 15:13

Moge God die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met
vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van
de Heilige Geest.

....zeven vruchten van de Geest

Kyriegebed

Lied 680: 1t/m 4

Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.



Waar Gij niet zijt, is het bestaan,

Is alle denken, alle doen

zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.

Er is geen licht dan waar Gij zijt,

uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt

in een gemis dat naar U schreit.

Hoor, heilige Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing Handelingen 2: 1-11

Lied 689

Wat altijd is geweest,

het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin

wij ademen het in,

Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,

het noodlot onderbrak

en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,

Hij zoekt naar ons, Hij komt
IN mens na mens ons tegen.



Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,

zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud

in leven en in sterven.

Als alles is volbracht

zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,

de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.

Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,

aan alles wat wij deden.

Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar

een taal van hoop en vrede.

Lezing Johannes 20: 19-23

Lied 694

Dat wij volstromen met levensadem
en schreeuwen eindelijk geboren.

Dat wij volstromen met levensadem
en lachen eindelijk geboren.

Dat wij volstromen met levensadem
en weten eindelijk geboren.

.....door de kracht van de Heilige Geest



Lied 681

Kom heilige Geest,
ontsteek het vuur van uw liefde.

Veni Sancte Spiritus,

tui amoris ignem accende.

Veni Sancte Spiritus,

veni Sancte Spiritus.

.....door de kracht van de Heilige Geest

Meditatief pianospel

Aankondiging van de inzameling van de gaven

De collecten zullen niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Bij de
uitgang van de kerk staan dozen, waar u uw giften in kunt doen. Hartelijk
dank!

Vredegroet

Gebeden, stil gebed



Gezongen Onze Vader lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Gedicht

Kracht in mensen
Verwachting is meer

dan een mooie droom.

Het is een kracht in mensen,
om in de tegenstroom te staan
zich werend

tegen al het ongenadige

in deze wereld.

En om het nieuwe,

nog onooglijk, dat in de zachte aarde kiemt,
te zien en te behoeden.



Wie dat vermogen

ruimte geeft

verkoopt geen grote woorden.
Hij of zij is de stille medestander
die met heel het hart

probeert te doen wat God zou doen.
Veerkracht tonen

Hoop koesteren.

Deuren open houden.

Geluk deelbaar maken.

Omzien naar wie achterblijft.

Em zo met mensen omgaan

dat ze opnieuw geboren worden.

Voorzichtig

haast nog breekbaar
verschijnt overal het licht.
Maar met een kracht

die niemand kent.

Die hoop ontketent,
tuinen aansteekt.

En de grafstenen

van vrees en wanhoop
VOOor onze ogen wegrolt.

-naar een tekst van Kris Gelaude
(gemeente gaat staan)

Slotlied 687

Wij leven van de wind

die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieén zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,

en uitbreekt in een lied

en opstijgt God ten lof.



Wij delen in het vuur

dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt

op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,

duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Wij teren op het woord,

het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is

en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand

dit manna voor elk hart,

dit voedsel voor elk land.

Wegzending en zegen
Zegen van de regenboog

Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!

Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.

Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.

Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.

Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.

Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.



Ik zegen je met Gods licht,

waarin alle kleuren samensmelten

en wij thuiskomen in wie wij zijn.

de gemeente gaat zitten en wacht tot gevraagd wordt de kerk te verlaten

Uitleidend pianospel



